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XIII - NIEUW ASSYRISCH PALEIS ONTDEKT 
(NEBI YOENOES) 
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Begin December 1954 werd te Baghdad bekend gemaakt, dat een proef
graving uitgevoerd door het Directorate-General of Antiquities van Irak 
in de Tell Nebi Yoenoes, geleid heeft tot de ontdekking van de ingang van 
een tot dusver onbekend Assyrisch paleis. Tell Nebi Yoenoes, gelegen 
tegenover Mosoel aan de oostelijke oever van de Tigris, maakt deel uit 
van het grote complex van ruïnes, die de overblijfselen van de oude Assy
rische hoofdstad Nineveh bevatten. Volgens de overlevering is Tell Nebi 
Yoenoes de plaats waar het monster de profeet Jona uitspuwde. De aan
leiding voor de opgraving was de noodzakelijkheid de oostelijke toegangs
weg tot Mosoel te verbreden, waarvoor een deel van Tell Nebi Yoenoes 
moest worden weggegraven. 

Bij de proefgraving stootte men op de ingang van een Assyrisch paleis, 
dat waarschijnlijk het uit de teksten bekende paleis van koning Assoerah
iddin ( Assoerhaddon, 681-669) is. Een spijkerschrift-tekst die gevonden 
werd, zou uit de tijd van Assoerbanipal ( 669-626) stammen. Het paleis 
bleek verwoest te zijn door een grote brand, die vermoedelijk verband houdt 
met de val van Nineveh in 612. 

De eerste vondsten, die men deed, waren al buitengewoon interessant. 
Men vond namelijk de voetstukken van drie Egyptische standbeelden, die 
door de hitte van de brand uit elkaar waren gesprongen. Op twee der voet
stukken trof men Egyptische hierogliefen aan met de naam van Taharka, 
de derde en laatste farao van de 25-ste dynastie. Deze standbeelden zijn 
waarschijnlijk door Assoerhaddon of Assoerbanipal als krijgsbuit uit Egypte 
meegevoerd. In 671 veroverde eerstgenoemde koning Egypte, doch in 669 
kwam dit land weer in opstand en verjoeg het Assyrische garnizoen. Op 
weg naar Egypte overleed Assoerhaddon, doch na een korte onderbreking 
werd de veldtocht voortgezet door zijn zoon en opvolger Assoerbanipal. De 
Egyptische koning Taharka vluchtte naar het zuiden, maar zijn opvolger 
Tanoetamon volgde hem in 663 op en droomde dat hij Noord-Egypte zou 
kunnen heroveren. Hij wist inderdaad zover noordwaarts te komen, dat hij 
Memphis ( dichtbij het tegenwoordige Cairo) kon innemen. Nauwelijks had 
hij deze stad bezet, of Assoerbanipal verscheen en verdreef hem weer. De 
Assyriërs achtervolgden Tanoetamon zuidwaarts tot Thebe, welke stad door 
hen grondig werd verwoest en uitgeplunderd. Assoerbanipal voerde een 
rijke buit met zich mede naar Nineveh; onder zijn tropheeën worden speciaal 
twee grote pilaren (obelisken) genoemd. 
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Tot nu toe zijn slechts weinig Egyptische beelden in Assyrië gevonden. 
In het voorjaar van 1953 werden in Baghdad naast voorwerpen uit Hatra,. 
Nippoer en Nimroed ook enkele stukken tentoongesteld die tot dusverre 
onbekend waren. Hieronder bevond zich een verguld koperen beeldje van 
de god Osiris, dat in de stad Assoer te voorschijn is gekomen. Ook dit 
beeldje is waarschijnlijk een deel van de buit der Assyriërs uit Egypte. 

GENOOTSCHAPSMEDEDELINGEN 
LEZINGEN EMIR MAURICE CHEHAB 

In het kader van de Nederlands-Libanese culturele samenwerking zal de 
bekende archaeoloog Emir MAURICE CHEHAB, Directeur-Generaal van de 
Oudheidkundige Dienst van de Libanese Republiek, Hoogleraar aan de 
Universiteit te Beirut, een aantal voordrachten in Nederland houden. De 
lezingtournee vindt plaats onder auspiciën van het Nederlands Instituut 
voor het Nabije Oosten, in samenwerking met de Allard Pierson Stichting 
te Amsterdam, het Rijksmuseum Twente, de Vereniging van Nederlandse 
archaeologen en ons Genootschap. · 

Het onderwerp is: Les Phéniciens) un Peuple de Navigateurs) geïl-
lustreerd met gekleurde lichtbeelden. · 

De volgende voordrachten zullen door de · Emir worden gehouden> 
en wel 

te Enschede op Vrij dag 30 September; 
te Nijmegen op Maandag 3 October; 
te Groningen op Dinsdag 4 October; 
te Amsterdam op Woensdag 5 October; 
te Leiden op Donderdag 6 October. 

Emir Maurice Chehab is een afstammeling van het Libanese vorstenhuisJ 
waarvan de laatste regerende vorst Emir Bechir II ( 1788-1840) in 1840 

door Engelse en Turkse troepen werd verdreven, toen deze in de Oosterse 
kwesti~ de partij van de vice-koning van Egypte Mehemet Ali had gekozen. 
De huidige Emir Chehab is vooral bekend door de onder zijn leiding plaats 
vindende restauraties van de tempels van Baalbek, alsmede door zijn tal
rijke opgravingen in de Libanon, waarvan die te Tyrus, te Byblos en in 
het Romeinse Beirut de belangrijkste zijn. Zijn talrijke geschriften bewegen 
zich vooral op het terrein van de archaeologie der Hellenistische periode. 
Als directeur van het Nationale Musum te Beirut heeft hij naam verworven 
door de smaakvolle opstelling van de talrijke vondsten uit de Phoenicische 
periode. Zijn voordracht heeft daarop betrekking. 
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